
   

 

 

Even voorstellen: Lars Hendrickx 

Mijn naam is Lars en ik ben een afstudeerder Spatial design aan de HKU. Als ontwerper ben ik 

voornamelijk bezig met de openbare ruimte en kunst in de openbare ruimte. Daarnaast ben ik veel 

bezig met andere disciplines om mee te werken, inspiratie uit te halen of samen te brengen met 

andere disciplines. Filmografie, fotografie, mode, erfgoed en dans komen vaker in projecten terug. 

De laatste tijd ben ik bezig met dans/performance. Dans kwam voort uit mijn fascinatie voor het 

menselijke lichaam in beweging. Het gaat hierbij om de sierlijke bewegingen, die wij als mensen 

allemaal maken. Ik heb een liefde ontwikkeld voor de elegantie en excentriciteit dat dans is. De 

verhalen, die het kan vertellen, zo theatraal en vol emotie, pompeus of juist heel erg klein, maar 

waar geen woord gesproken wordt. Onze lichamen, die voor ons zo normaal zijn, veranderen in een 

soort instrument, dat tijdelijk vormen creëert.  

Tijdens mijn verblijf in de LekAIR, wil ik gaan samenwerken met het landschap. Opzoek gaan naar de 

zichtbare, maar ook de verscholen verhalen achter dit landschap. Hoe de mens zich door het 

landschap beweegt, maar ook de eigen beweging van het landschap. Met dit onderzoek hoop ik de 

plek beter te leren kennen. 

 


